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1..Wat betekent Natuur voor 

jou? 

   Voor mij betekent Natuur 

“Leven en Overleven”. Zonder 

Natuur is er geen leven en ook 

geen gezondheid. Ik denk dat we 

nog te vaak onderschatten wat de 

Natuur allemaal is voor ons, bv 

een medicijn. Ik voel me prettiger 

en gezonder als ik weet dat we de 

Natuur ook gewoon haar gang 

kunnen laten gaan.  

 

 

 

 

2. Welke dagelijkse activiteiten brengen je dichter bij de Natuur? 

   Fietsen! Ik fiets alles en zoveel als ik kan. Heerlijk de frisse lucht, zeker als je veel binnen zit, zoals ik. 

Voor wandelen ben ik te ongeduldig maar dat zou ik wel graag willen veranderen. 

 

3. Hoe beschermen we de natuur het beste volgens jou? 

   Tja, het begint en eindigt bij bewustwording. Veel mensen realiseren zich niet dat zij zelf ook wat 

kunnen doen, hoe klein ook. Kleine stappen helpen, zoals bijvoorbeeld een paar tegels uit je voortuin 

halen en er een vlinderstruik in zetten. Dat is een mooi begin! Ik hoor teveel mensen zeggen dat ze 

wat doen maar in de realiteit is het dan toch niet helemaal zo. Terwijl het best simpel kan zijn! 

 

4. Jeugdherinnering? 

   Ik was nogal sportief als jongen en vond het heerlijk om met mijn broer in de frisse natuur te gaan 

hardlopen. Op een avond, in de schemering in de Hamsestraat in Liempde, riep er opeens een zware 

stem; "Halt! Sta stil of ik schiet!". We schrokken ons een hoedje maar het was mijn vader die niet 

wilde dat we in de natuur zo rondliepen. Natuur was vroeger zo gewoon, daar dacht je niet over na. 

Wat is dat veranderd, he?! 


